
 

 

 

Japanse theetuin, Zen tuin, Japanse watertuin en      

westerse beeldentuin met vaste planten. 

 

Expositie  collages - José Janssen  

sculpturen - Bas Koch    

 

Ekselsebaan 13,   Kleine Brogel  Tel 0031 6 205 64 723 

   

 

Japanse tuinen anno 2012.   En nu ?     Kom dat bekijken. 

 

Wij ontvangen onze bezoekers eerst in de ”Zendo”, die 

voor de Vlaamse open atelierroute ( atelier in beeld ) van 

rust en meditatieruimte omgebouwd is naar expositie 

ruimte met werken van uw gastvrouw José Janssen en 

gastheer Bas Koch.  

 

 

Het grote respect voor de natuur die Japanners zich hebben eigen gemaakt en 

herkenbaar is in alle kunstvormen kunt u op meditatieve wijze in onze klassieke Japanse 

theetuin en zentuin beleven. Ook een minimalistische Japanse watertuin ademt dezelfde 

sfeer uit. Water is uiteraard een belangrijk thema in de Japanse tuinen en is in iedere tuin 

zowel abstract als fysiek aanwezig.  



Hoe ziet water er nu abstract uit?  Kom het ontdekken. 

 

Men zal verbaast staan hoeveel ogenschijnlijk onbeduidende elementen in de tuinen een 

diepere filosofische of symbolische betekenis hebben. Wij zullen het u uitleggen.  

De voortuin en zijtuin zijn modern westers met veel vaste planten. In deze tuinen staan 

abstracte beelden opgesteld van Bas Koch. De inspiratiebron van zijn werk is uiteraard de 

Japanse kunst en cultuur met hier en daar een maatschappijkritische invalshoek m.b.t. de 

klimaatverandering. De legendarische Japanse den en de even belangrijke Japanse 

“Pruim” (Vertaalfoutje uit het Chinees gedurende de 8e eeuw. Dat moet Japanse 

Abrikoos zijn) zijn goed vertegenwoordigd. 

Het werk van José Janssen wordt gekenmerkt door minimalistische abstractie. Dankzij 

haar perfecte gevoel voor esthetiek en vormgeving weet zij prachtige collages te maken 

van uiterst dun papier met subtiele kleurnuances.   

Let op! Tijdens “Atelier in beeld” op 17 en 18 mei zijn de Japanse tuinen niet toegankelijk. 

Het bezoek aan de expo en beeldentuin is dan gratis.  

Van dinsdag 20 mei t/m 25 mei en op 28 en 29 juni stellen wij de expositie en alle tuinen 

open voor bezoekers. Wij vragen op deze dagen een entreeprijs van €5,00.  

Openingstijden: van 11.00 uur tot 18.00 uur  

Er is helaas een foutje geslopen in de gids. Wij kunnen op 7 september niet meedoen.  

 


